
Haar zus, broer, schoonbroer, neven en nichten:
Brigitt e Bal en Frans Scheldeman
    Kristof Scheldeman 
 Elias
    Xavier Scheldeman en Veerle Van Damme
 Merel en Jan
 Seppe
Hubert Bal

  
Haar aanverwante families:
familie Bal - Daenens

Een warm woord van dank aan:
haar huisarts dr. Elise Uytt ersprot
directi e, personeel en vrijwilligers van Althus,
in het bijzonder “Huis 8”
haar medebewoners Ria, Linda, Maria, Liliane,
Christi ane, Kristi en en Magda
en u allen voor uw warme medeleven en steun.

uitvaartzorg Eveline Geldhof ǀ 051/77.80.85



†
Liefdevol aandenken aan

Annick Bal
Dochter van † André Bal en † Julia Daenens

geboren te Moorslede op 30 oktober 1960
en overleden te Oostnieuwkerke op 29 januari 2026.

Annick heeft het gans haar leven moeilijk gehad.
Een jaar geleden werd ze volledig blind. 
Haar toestand was uitzichtloos.
We stonden machteloos bij dit eenzaam lijden. 
De lichtpuntjes waren schaars.  Hoe we er doorgeraakt zijn, 
met de hulp van velen kan niet mooier beschreven worden
in dit gedicht van Marinus van den Berg.
					     Hubert

Gelukkig is de mens die tot het einde 
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.

De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt. 

De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven zonder die hand,
die teder is, die behoedt, die beschermt

en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,

totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest, die alle pijn heelt,

die alle tranen wist.

Tot die tijd kunnen onze handen
een voorproef zijn van die ene Hand

en handen en voeten geven
aan de liefde die onmisbaar is.

Marinus van den Berg


