
Noël Deleu
1948  -  2024

Zijn echtgenote:
Betty Decroy

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon:
Ann en Marnik Deleu - Vanderper
   Pieter-Jan en Axelle
   Annelien en Mathias
	 Lukas
   Michiel
Geert en Ann Deleu - Verhaeghe
Heidi en Chris Deleu - Lefevere
   Joyce
   Jade en Kobe
Sylvie en Geert Deleu - Depuydt

De families Deleu - Versavel en Decroy - Sieuw

Een warm woord van dank aan:
zijn huisarts dr. Simon Derycke
zijn kinesist Steven Prinzie
zijn logopediste Daisy Depraeter en Hanne
dokters en verplegend personeel van AZ Delta Rumbeke
en u allen voor uw blijk van medeleven.

Uitvaartzorg Eveline Geldhof ǀ 051/77.80.85



Bedroefd, maar dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,
nemen we afscheid van

De heer

Noël Deleu
Echtgenoot van mevrouw Betty Decroy

Geboren te Moorslede op 18 december 1948
Overleden te Rumbeke op 24 maart 2024.

Samen met u willen we afscheid nemen van Noël tijdens de uitvaartdienst 
in de aula van uitvaartzorg Eveline Geldhof, Roeselaarsestraat 118 te Moorslede

op vrijdag 29 maart 2024 om 10u30,
gevolgd door de plaatsing van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Moorslede.

U kan persoonlijk afscheid nemen van Noël in bovengenoemd uitvaartcentrum
op maandag, dinsdag en woensdag van 15u30 tot 18u30.

online condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be
Correspondentieadres: Familie Noël Deleu, Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

Schat, papa, opa, sjoeke,

Het verwachte kwam dan toch nog onverwacht.
We wisten dat je klaar was, maar toch kwam je plotse afscheid voor iedereen als een verrassing aan.
Al een hele tijd was je gezondheid aan het wankelen en moest je meer en meer afhaken.
Een tekort aan adem betekende ook een tekort aan krachten. 
Je was zo graag op het gemak gezellig thuis: je krantje lezen, de voetbal en koers volgen op TV.
Het bezoek van je kinderen, maar vooral de kleinkinderen, deed je steeds veel deugd.
Je hebt het goed gedaan en mag nu gaan rusten.
We beloven je dat we goed voor mama en elkaar zullen zorgen en dat je bij ons blijft, in materiële dingen, 
in herinneringen, maar vooral in ons hart.

Bedankt schat, papa, opa, sjoeke voor alles en een dikke knuffel van ons allemaal.

†


