
Celine Vandermeersch
1946 - 2023



Bedroefd, maar dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend,
nemen wij afscheid van

Mevrouw

Celine Vandermeersch
Echtgenote van de heer Jacques Van Elslander

Geboren te Ledegem op 27 oktober 1946 en
zachtjes ingeslapen te Roeselare op 28 mei 2023.

Lid van vriendenkring “De Doorzetters”
Lid van Okra en Samana

Lid van “Samen na Borstkanker”

De uitvaartplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats in de aula van uitvaartzorg Eveline Geldhof,

Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede
op zaterdag 3 juni 2023 om 10u30. 

Na de crematie krijgt de urne een plaatsje in haar vertrouwde omgeving.

Na de dienst is er gelegenheid om de familie te condoleren.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Celine in bovengenoemd uitvaartcentrum
iedere weekdag van 15.30 tot 18.30 uur.

online rouwregister: www.uitvaartzorg-geldhof.be

Rouwadres: 8890 Moorslede, Dr. Vanderstichelelaan 4

Delen dit verdriet:

Haar echtgenoot :	
	 Jacques Van Elslander

Haar kinderen :
	 Mario Van Elslander en Ann Van Coppenolle
	 † Saskia Van Elslander en Wim Dedeurwaerder – Veroniek Ingels
	 † Diëgo Van Elslander

Haar kleinkinderen :
	 Bo Dedeurwaerder – Kenneth Dumon
	 Fran Dedeurwaerder – Thijs Witters
	 Mylène Van Elslander – Robbe Coudenys
	 Nel Dedeurwaerder – Tim Ameye
	 Jens Van Elslander
	 Emma Louagie

De families Vandermeersch - Demonie en Van Elslander - Gesquiere

Een bijzonder woord van dank aan:
Huisarts Thijs Demeyere
Directie en personeel van de palliatieve eenheid ‘Het Anker’ Roeselare
Dokters en personeel van AZ Groeninge Kortrijk en St Jozef kliniek Izegem
Vriendenkring “De Doorzetters”, Okra en Samana, Samen Na Borstkanker
Allen die haar genegen waren

Volgens de wens van Celine wordt haar kist omringd door kleurrijke boeketten. Daarom graag geen 
bloemstukken, maar vrijblijvend mag een kleurrijke bloem.
Deze wordt bijgevoegd aan de boeketten rond de kist.

De dienst kan live gevolgd worden via www.uitvaartzorg-geldhof.be
Knop STREAM aanklikken - CODE: CELINE1946

† Waarom al dat vechten, waarom al die pijn? 
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn. 

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht. 
Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht.


